Nieuwsbrief Pasen 2026

Als ik dit schrijf is het dinsdag, de derde dag van de lijdensweek van Jezus.
Afgelopen zondag, Palmpasen, reed Hij 2000 jaar geleden op het veulen van een
ezel de stad Jeruzalem binnen. Aan de kant van de weg stonden de mensen,
rijendik. Ze zwaaiden met palmtakken, legden hun mantels voor Hem op de weg en
riepen: Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer”. Er leefde hoop
en verwachting dat eindelijk, vandaag een einde zou komen aan de bezetting en
onderdrukking van de romeinen. Niets bleek echter minder waar.

Terwijl de mensen riepen en Hem toejuichten, brak zijn hart en huilde Jezus over wat
Hem en Jeruzalem nog stond te wachten. Aan het eind van de dag was de euforie
voorbij en de vreugde weggeébt. Jezus verliet de stad met zijn leerlingen. Een paar
dagen later werd Hij gevangengenomen en zonder een eerlijk proces, zonder schuld,
behalve die van jou en mij en de wereld, gekruisigd. Hij sterft en zonder hoop en in
verwarring blijven mensen achter...................

Vandaag is het Pasen 2026. Nog steeds leven miljoenen mensen zonder hoop,
zonder perspectief. Dichtbij en verweg. U, jij en ik, weten van de opstanding, het lege
graf en vandaaruit hoop en perspectief. Gelovigen hebben het voorrecht te kunnen
leven vanuit het geloof en zekerheid dat het lijden vandaag, net als het lijden van
Jezus, niet het einde betekent.

Pasen is het feest van opstanding en hoop. Later dat jaar, na zijn opstanding, neemt
Jezus afscheid van zijn leerlingen en gaat terug naar God, zijn Vader. VOor zijn
vertrek belooft Hij de achterblijvers van zijn Geest te geven. Dat begon toen met
Pinksteren en werkt nog steeds, elke dag.

Daarom zei Hij ook: “Jullie zijn het Licht van de wereld..” Brengers van hoop in
hopeloze omstandigheden.

Vanuit Romanna is het steeds opnieuw een voorrecht, mede dankzij u en jou en klein
beetje Licht te mogen brengen en liefde te delen in het leven van zigeunergezinnen
in Hongarije en Roemenié.

Binnenkort, (dat is rond Hemelvaart) gaan Matthijs en Tim naar Roemenié om een
week lang te helpen met de afbouw van de kerk en bijzalen in Salacea. Vanuit deze
kerk worden wekelijks veel gezinnen geholpen, worden kinderen geholpen zodat ze
naar school kunnen en wordt er voorzien in de eerste levensbehoeften.

Voor het afbouwen van de kerk is geld nodig om materialen te kunnen kopen. Het
gaat vooral om bouwmaterialen en aanleg van elektriciteit (Tim en Matthijs kunnen
dat).
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Vanuit RoManna, bidden wij voor een goede reis, bescherming, gezondheid en dat
het benodigde geld voor de afbouw er op tijd zal zijn. De kosten van de materialen
worden geschat op 7000,00 Euro.

Namens het bestuur van Romanna, onze vrienden in Hongarije (Judith) en
Roemenié (Robert en Ervin en de kerk) danken wij u voor uw hulp en meeleven. Wij
wensen u in alles Gods zegen, goede Paasdagen met allen die u lief en dierbaar zijn.

Hartelijke groet,
Mannie, Matthijs, Hans, Mannie en Harry
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